
KVW-lied 2018 Wouwcapulco 
 

1. Piraña – Efteling 
 
Buenos días, het is weer feest 
In Mexico moet je zijn geweest 
Taco’s vliegen hier in het rond 
La fiësta komt van de grond 
 
Maïskroketten met salsasoep 
En piñata’s gevuld met snoep 
Mexicanen, ze maken lol 
Tijdens Fiësta del Parasol 
 
In de Rio Grande 
Hebben piranha’s scherpe tanden 
Blijf uit het cactusbos 
Voor je het weet, ben je de klos 
Maar er is niets aan de hand 
Op het guacamolestrand 
En de tequilafontein 
De hipste plek om te zijn 
In Wouwcapulco 
 
Jalapeño’s zijn heel pikant 
Daar vliegt je nacho van in de brand 
En als je veel bruine bonen eet 
Ben je trots op iedere scheet 
 
Zet je mooiste sombrero op 
Wouwcapulco staat op z’n kop 
Iedereen gaat hier uit z’n bol 
Tijdens Fiësta del Parasol 
  
In de Rio Grande 
Hebben piranha’s scherpe tanden 
Blijf uit het cactusbos 
Voor je ’t weet, ben je de klos 
Maar er is niets aan de hand 
Op het guacamolestrand 
En de tequilafontein 
De hipste plek om te zijn 
In Wouwcapulco 
 
2. Dos cervezas – Tom Waes 
 
Ik ben Pablo IJscobar 
Dit is Pablo’s ijscobar 
Los in Pablo’s ijscobar 
Van die Mexicaan met snor 
Nog een ijsje por favor 

In Wouwcapulco vertel ik een interessant verhaal 
Het is heel spannend 
Oh, zo spannend 
Er ontglipt mij helemaal niks  
Echt, ik weet het allemaal 
Want dat lees ik hier dagelijks in de krant 
 
Jij stond hier in m’n zaak 
En zei: ‘Ik weet niet welke smaak!’ 
Ik zei: ‘Ik weet wel raad. Meloen, citroen of 
chocola!’ 
 
Ik ben Pablo IJscobar 
Dit is Pablo’s ijscobar 
Los in Pablo’s ijscobar 
Van die Mexicaan met snor 
Nog een ijsje por favor 
Van die Mexicaan met snor 
Nog een ijsje por favor 
 

3. Mexico – Zangeres zonder naam 
 
Ik ben in Mexico geboren 
Connie Conchita is mijn naam 
Je gaat nog heel vaak van mij horen 
Knoop dat heel goed in je oren 
Er is niks waar ik me voor schaam 
 
Ik ben hier op een groot fiësta 
En maak van ieder lied een hit 
Ik zing het liefste a capella 
Daarbij dans ik dan de salsa 
En doe af en toe de split 
 
Gitaarmuziek 
Tijdens Fiësta Parasol 
Ik krijg ook kritiek 
Al interesseert mij dat geen drol 
 
Ik heb altijd al goed gezongen 
Ik was de beste van de klas 
Ik steel het hart van elke jongen 
Al maak ik soms rare sprongen 
Breekt er af en toe een glas 
 
Mexico, Mexi-hi-co 
Het land van Wouwcapulco 
Daar zing ik een chanson voor jou  
Op mijn balkon in Mexico 



Mexico, Mexi-hi-hi-co 
Het land van Wouwcapulco 
Ik ben een echte pro en dus steel ik  
De show in Mexico 
Mexico, Mexico 
Mexico, Mexico 
Olé! 
 
4. La cucaracha 
 
Wij zijn de Nacho’s, wij zijn de Nacho’s 
Wij spelen deuntjes met elkaar 
La Cucaracha en de Lambada 
Op trompet en op gitaar 
 
Een muzikaal en vrolijk trio 
Wereldberoemd in Wouwcapulco 
Esmeralda en Diego 
En ons Piet noemen we Piedro 
 
Wij zijn de Nacho’s, wij zijn de Nacho’s 
Wij spelen deuntjes met elkaar 
La Cucaracha en de Lambada 
Op trompet en op gitaar 
 
Ons Piet komt eigenlijk uit Wouw, maar 
Hij werd verliefd, ja, het is echt waar 
Op een Mexicaanse schone 
Toen is hij hier maar komen wonen 
 
Wij zijn de Nacho’s, wij zijn de Nacho’s 
Wij spelen deuntjes met elkaar 
La Cucaracha en de Lambada 
Op trompet en op gitaar 
 
Laatst waren wij op een fiësta 
En daar dansten ze de chacha 
Toen opeens een señorita 
Uitgleed over een tortilla 
 
Wij zijn de Nacho’s, wij zijn de Nacho’s 
Wij spelen deuntjes met elkaar 
La Cucaracha en de Lambada 
Op trompet en op gitaar 
 
Wij zijn de Nacho’s, wij zijn de Nacho’s 
Wij spelen deuntjes met elkaar 
La Cucaracha en de Lambada 
Op trompet en op gitaar 
 
 
 

5. Toxic – Britney Spears 
 
We zijn op dievenpad door de nacht 
En wij komen steeds heel onverwacht 
Wij zijn genadeloos en venijnig 
 
Als we komen, dan zijn we met veel 
Echt geen bushokje blijft dan nog heel 
Geen autoradio is nog veilig 
 
Dure ring, bankbiljet 
Parelsnoer, cabriolet 
Wie heeft de Tamulet? 
 
De gevaarlijkste rovers van Mexico 
Dames, pas goed op uw handtas 
De gevaarlijkste rovers van Mexico 
Wie is er bang voor de Tortillastrijders? 
Wie is er bang voor de Tortillastrijders? 
 
6. I will survive – Gloria Gaynor 
 
Wie komt hier elk jaar en maakt de kinderen blij? 
Het is die toffe Tamme Tummie 
Komt ze ook bij mij? 
Het dorp is mooi versierd en iedereen zingt mee 
Tammie Tummie komt naar KVW 
 
En zij is goud van top tot teen 
Tammie Tummie is al jarenlang een vriend van 
iedereen 
Vrijdag rond de Bonte Avond staat ze bij je op de 
stoep 
Zingt de sterren van de hemel 
Heeft piñata’s vol met snoep 
 
Het leukste feest van heel het jaar 
De Nacho’s spelen vrolijke muziek op hun gitaar 
Connie Conchita zingt ook mee 
Al klinkt ze wel wat schor 
En daar komt Pablo IJscobar met zijn zwarte snor 
 
We hebben hier de grootste lol 
Echt iedereen gaat uit z’n dak tijdens  
Fiësta Parasol 
Laat de tequila nu maar knallen 
Schud maar met je sambaballen 
Zing maar mee, het is KVW! 
 
Lalalalalalalalala (8x) 
 
KVW! 


