
KVW Lied 2017 Wouwrabha 
 
1. Fata Morgana – Efteling 

Net liep je door de poorten van het wonderlijke, magisch, Oosters paradijs 
Hier geen auto’s maar tapijten en kamelen, maar haal eerst je Arabisch rijbewijs 

Goud, zilver, diamanten en dukaten vind je op de markt in overvloed 
Draag parels en juwelen als je sieraad en een tulband knoop je hier als hoed 

Welkom in Wouwrabha 

Welkom in Wouwrabha 
 

In Wouwrabha staat een riant paleis waar de Sultan echt in luxe leeft 
Waar hij airco in de sauna, een jacuzzi en een ijsbaan in de kelder heeft 

Had een handeltje in lampen en in olie, daarmee kocht hij zijde en satijn 
Wel duizend en één nachten heerste hij over zijn stad en over de woestijn 

Welkom in Wouwrabha 

Welkom in Wouwrabha 
 

2. Kiss kiss – Tarkan 
Vanaf mijn geboorte was het al bekend dat ik over 

Wouwrabha heersen zou 

Mijn vader, de Sultan, is aan pensioen toe, daardoor 
word ik nu de machtigste vrouw 

Als ik de baas ben in het Midden-Oosten, dan zal het 
volk gehoorzaam zijn 

Magische krachten, duivelse machten, mij krijg je niet 
klein 

 

Ik ben Sultana, a-hi-ja-hi-ja 
Maak nu een buiging, a-hi-ja-hi-ja-hi-ja 

Zal je vervloeken, a-hi-ja-hi-ja 
Salam alaikum, *kus kus* (2x) 

 

3. Livin’ la vida loca – Ricky Martin 
In het land van de Sultan 

Houden wij altijd de wacht 
Het zit ons in de genen 

Zo zijn wij grootgebracht 

 
Het begon al op het schoolplein 

Altijd wachten zij aan zij 
In de file of de kassa 

Kiezen wij de langste rij 
Alsmaar wachten maakt ons blij 

 

Als sinds jaar en dag 
De wachters van de Sultan 

Hier staan wij paraat 
De wachters van de Sultan 

Wuiven met een blad 

De wachters van de Sultan 
Maak ons maar niet kwaad 

De wachters van de Sultan 3x 
 

4. Rampeneren – Ali B 
Ey yo, ik ben de coolste Geest 

Met mij is elke dag een feest 

 

Met glitterpatta’s op de vloer 
Ben ik echt enorm stoer 

Roept u maar 

Wat wens je dan? 
Kom maar op 

Ik ben je man 
In Wouwrabha, in Wouwrabha,  

in Wouwrabha, in Wouwrabha 
 

Kijk me aan en luister goed 

Ik ben een klier, maar dat geeft niks hier 
Wensen fix ik met plezier 

En kijk eens aan, de Geest is hier 
 

In het land van Arabieren 

Zal de Geest gaan zegevieren 
Trouw ben ik aan mijn bevrijder 

Ik heb nu een nieuwe leider 
 

Uit de fles, no more stress 

Sultana is mijn meesteres 
Ik ben machtiger dan zij 

Want zij doet haar wens bij mij 
 

Ook al zijn het er maar drie 
Verboden zijn die magie 

Vliegen kan dat kleed dus niet 

Maar ik los ’t op, ben een genie 
 

Ey yo, ik ben de coolste Geest 
Met mij is elke dag een feest 

Met glitterpatta’s op de vloer 

Ben ik echt enorm stoer 
Roept u maar 

Wat wens je dan? 
Kom maar op 

Ik ben je man 
In Wouwrabha, in Wouwrabha,  

in Wouwrabha, in Wouwrabha 

 



5. Walk like an Egyptian – The Bangles 

Op dievenpad door de nacht 

Sluipen we door de woestijn 
Dus pas goed op, oh-we-oh 

Beroven wij daar groot en klein 
 

Eerst waren wij met veel meer 

Veertig man in totaal 
Al dat geroof, oh-we-oh 

Werd de rest toen fataal 
 

Als ze ons zien, roept het volk steeds 
Nee, oh nee, oh neeee 

Rovers van Wouwrabha 

 
*fluiten* 

 
Op zoek naar goud en je poen 

Wij hebben echt geen fatsoen 

Dus pas goed, oh-we-oh 
Geopend is het roofseizoen 

 
Als ze ons zien, roept het volk steeds 

Nee, oh nee, oh neeee 
Rovers van Wouwrabha 

 

6. Waar is Mustafa? – Gullie 
Shalalalalalala 4x 

 
Geboren met een passie 

Niet echt iets voor een man 

De rode draad in ’t leven 
Is dat ik naaien kan 

 
Met stoffen van de Leeuwkes 

Ga ik enorm los 

Met naald en draad en knopen 
Halve garen op m’n klos 

 
In dit hete land 

Waar je snel verbrandt 
Ik naai een jurk voor jou 

Wil je rood of blauw? 

Bestel een tapijt 
Nee, je krijgt geen spijt 

Want ik weef zo goed 
Weet wel hoe dat moet 

 

Ik ben Mustafa 4x 
Ben Mustafa, ja 

 
Shalalalalalala 4x 

 
Als zusje van Sultana 

Sta ik op de tweede plek 

Ik ben megaschattig 
Maar mijn zus is knettergek 

 

Altijd in de schaduw 

Dat is lekker in dit land 

Ik ben altijd vrolijk 
En mijn zus is irritant 

 
Maar er is iets fijns 

Draag een grote grijns 

Ik liep in zijn fuik 
Vlinders in mijn buik 

Het is een ‘handyman’ 
Die goed naaien ken 

Wat een stoere gast 
Echt een klerenkast 

 

Ben op Mustafa 4x 
Op Mustafa, ja 

 
7. Let me entertain you – Robbie Williams 

Dit was het dan, nu staan we hier 

Een toffe week vol met plezier 
Wouwrabha staat op z’n kop 

Sta op! 
 

Draai je heupen in het rond 
Spring omhoog en tik de grond 

Plak je handen op elkaar 

Dans maar! 
 

Samen gaan we dansen 
Duizend en één nachten 

 

Het is een feest voor jou en mij 
Iedereen die hoort erbij 

Gooi je handen in de lucht 
En zwaai! 

 

Rovers, wachters en de Geest 
Samen vieren we het feest 

Voor van ’t jaar is het goed geweest 
Houdoe! 

 
Samen gaan we dansen 

Duizend en één nachten 

 
Kom aan, kom aan, kom aan, kom aan 

Kom aan, kom aan, kom aan, kom aan 
Kom aan, kom aan, kom aan, KVW! (2x) 

 

Samen gaan we dansen 
Duizend en één nachten (2x) 

 
Samen - gaan we - dansen 

Duizend - en één - nachten 

 
 


