
KVW-lied 2019 Wouwlantis 
 

1. Geen dank hoor – Vaiana 

 
Ha, ha, oké, oké, ik vertel je hoe het zit 

Een koninkrijk met vissen, het is waar 

Wat een pracht en een praal 
Zo schubbig 

De mensen op het land, die zijn pas raar 
Kijk me maar aan en let op 

Ik ben het, jawel, de koning Neppe Tunus 
Zie hier koraal, het rif, het wier 

Onderwater hebben wij plezier 

 
Duik met ons mee in de zee naar Wouwlantis 

Een bubbelend snorkelkabaal 
Hee, ’t is oké hier benee in Wouwlantis 

Met een spetterend, spannend verhaal 

Wouwlantis, Wouwlantis 
 

Maar de koning, die redt het niet zonder mij 
Iedere slag die hij zwemt, daar ben ik bij 

Ik dien, verzorg en werk 
En altijd zo dat de koning het merkt 

Ik kam zijn brood en smeer zijn haar 

De werkdag van mij is eig'lijk nooit klaar 
Ik poets zijn blouse en strijk zijn tanden 

Ik was zijn vis en voer ook zijn handen 
Het werk als lakei is best zwaar 

Maar ik doe wat de koning mij vraagt 

Als hij nummer één is, ben ik nummer twee 
Nu ga ik weer aan het werk, gaan jullie mee? 

Ha, ha, ha, ha, ha, ha, hee! 
 

Duik met ons mee in zee naar Wouwlantis 

Een bubbelend snorkelkabaal 
Hee, ’t is oké hier benee in Wouwlantis 

Met een spetterend, spannend verhaal (2x) 
 

Wouwlantis, Wouwlantis 
Welkom! 

 

2. Prince Ali – Aladdin 
 

Kijk uit voor Ariël 
Duik weg, ‘t is Ariël 

 

Die Ariël, een verschrikkelijk mens 
De zee in haar macht, dat is wat ze wenst 

Met haar rode haar en die domme aan haar zij 
Kabeljauw, kibbeling, sushirol, inktvisring 

Je schrikt van schub tot graat! 
 

Ariël tovert je snel om in een visstick 

Ieder moet, als je haar groet, diep door de knie 
 

De haai, de krab, de garnaal 

Verschuilen zich in ‘t koraal 
Iedereen is doodsbang als ze haar zien 

 

Ariël, luister je wel, maakt jou een visstick 
Wees paraat, zorg dat je staat, als ze je roept 

Het werd de haaien fataal 
Zo stond dat in 't verhaal 

Ze hakte hen tot haaienvinnensoep 
 

3. Ik wil slapen – Jan Smit, Alain Clark, Glen 

Faria 
 

Ik ben een beestje in de zee 

En hou van op de golven dansen 
De vissen en de Schilderpad 

Vinden ons glibberig en glad 
En we vergeten wel eens wat 

 
Maar ik wil deinen 

Zwemmen in de zee 

Deinen 
Met de stroming mee 

Ja, ik wil deinen 
Het liefste wat ik doe 

Van deinen in de zee word je niet moe 

 
Prik je niet aan mij 

Ik heb gif in mijn tentakels 
Eb en vloed bij elk getij 

Ik prik, ik bijt, ik steek 
Ook al ben ik week 

Let op, want een kwallenbeet doet pijn 

Au, au, au! 
 

Ik wil deinen 
Zwemmen in de zee 

Deinen 

Met de stroming mee 
Ja, ik wil deinen 

Het liefste wat ik doe 
Van deinen in de zee word je niet moe (2x) 

 

4. Stripke veur – Veul Gère 
 

Vroeger op school, slecht opgelet 
Nu vis ik vaak achter het net 

Toch ben ik vrolijk en altijd blij 
Want hun zijn nog dommerder als mij 

 

‘Hun zijn nog dommerder als mij!’ 
Wie kan er dommer zijn dan hij? (2x) 

 
Bommetje! 



Mijn naam is Pods, wil naar de oceaan 

Diep in de zee, hier heel erg ver vandaan 
Al is daar niemand die mij ziet staan 

Daar trek ik mij lekker niks van aan 
 

‘Hun zijn nog dommerder als mij!’ 

Wie kan er dommer zijn dan hij? (4x) 
 

Ik wilde zwemmen, dus ging op les 
Mijn eerste duik was geen succes 

Want al na mijn eerste sprong 
Floepte mijn arm gelijk al uit de kom 

 

En toen was zij daar met haar felrode haar 
Zo charmant en een prachtig figuur 

Ik sta altijd voor haar klaar, elke dag van het jaar 
Voor Ariël ga ik echt door het vuur 

 

Niemand mag weten dat ik stiekem van haar hou 
Zij is de allermooiste vrouw van Wouw-lan-tis! 

 
Voor Ariël, die lieve meid 

Gooi ik al mijn charmes in de strijd 
Toch slaap ik telkens weer op de bank 

Nou, dat vind ik maar stank voor dank 

 
‘Hun zijn nog dommerder als mij!’ 

Wie kan er dommer zijn dan hij? (4x) 
 

5. Kolonel Hathi’s Mars – Jungle Book 

 
Hap – 2 – 3 – 4 

Vin omhoog – 2 – 3 – 4 
Hap – 2 – 3 – 4 

Kin omhoog – 2 – 3 – 4 

Korporaal Sidderaal 
 

Zet je beste vinnen voor 
Tanden bloot en zing in koor 

Zwemmen wij voorbij 
Ga dan gauw opzij 

(…) 

Want piranha’s zwemmen door 2x 
 

Hap – 2 – 3 – 4 
Vin omhoog – 2 – 3 – 4 

 

Er is één ding dat ik haat 
Iets wat eet en loopt en praat 

Nemen zonder vrees 
Hapjes mensenvlees 

Aaaah! 
Hou je mes en vork paraat 2x 

 

Halt! 
 

 
 

6. Non non rien n’a change – Les Poppys 

 
Diep hier in de zee, daar woont de Schilderpad 

Hij knutselt heel de dag en maakt van alles wat 
Hier in z’n atelier, met verf en een palet 

Een ezel en een kwast, een doek en een baret 

Alle grote meesters, Rubens en Vermeer 
Rembrandt en Van Gogh, ze zaten bij me in de leer 

Aquarel, olieverf of latex voor mijn part 
Maar inktvisseninkt, dat vind ik veel te zwart 

 
Ik ben de Schilderpad 

Pas op, dat is nog nat 

Ik ben de Schilderpad 
Pas op, dat is nog nat 

Heel naaat! Heel naaat! 
 

In de oceaan, daar drijft ook heel veel troep 

Maar ik maak wel weer iets moois van al die plasticsoep 
Een fietsband (fietsband) 

Of drietand (drietand) 
Al die felle kleuren, de vissen, het koraal 

De azuurblauwe zee, met al z’n pracht en praal 
Ja, hier zijn (hier zijn) 

Is dolfijn (dol fijn) 

 
Ik ben de Schilderpad 

Pas op dat is nog nat 
Ik ben de Schilderpad 

Pas op dat is nog nat 

Heel naaat! Heel naaat! (2x) 
 

7. Naar de kroeg – Pascal Redeker 
 

Hier in Wouwlantis 

Diep in de zee 
Neem je snorkels, je flippers 

En duikbrillen mee 
 

De koning, de kwallen, 
Ariël en ook Pods 

Nu feesten we samen 

En zingen we trots 
 

Ik ga proosten met mijn vrienden in de zee 
Hier in Wouwlantis is het feest, dus dans maar mee 

Want we zwemmen hier een weekje 

Naar avonturen, ja, dat weet je 
Dus ik ga proosten met mijn vrienden in de zee 

Pak elkaars hand en hef het glas op KVW 
Een weekje dikke, dolle pret 

Ja, KVW, dat is pas vet 
En van je twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht of 

negen, tien 

Nu houden wij het voor gezien! 
 

Lalalalalala 


